
Paaszondag 5 april 2026 in Boxmeer en Vortum-Mullem 

Fotograferen is een woord dat iedereen kent. 

Meestal bedoelen we ermee: een fotootje maken.  

Tegenwoordig kan dat met de telefoon. 

Letterlijk betekent fotograferen: schrijven met licht. 

Door allerlei nieuwe ontwikkelingen kun je tegenwoordig ook in het donker 

schrijven: nachtfotografie. 

Ik hoorde van iemand die nachtcamera’s heeft hoe mooi dat is.  

Hij gaat graag ’s nachts het bos in. Dan kun je foto’s of een filmpje maken van 

dieren in het donker. Die man was helemaal verrukt van een filmpje 

waarin hij drie jonge wolfjes zag spelen met de kop van een hertenjong  

dat zojuist door vader -of moederwolf was gedood.  

Uniek materiaal: zoiets zie je nooit meer! 

Je ziet het gedrag van dieren dat je bij daglicht nooit te zien zou krijgen. 

Hij vroeg me gelukkig niet of ik het filmpje ook wilde zien. 

 

Vandaag vieren wij de kern van ons geloofsleven: Jezus is de verrezen Heer. 

Maar niemand heeft die verrijzenis in de nacht van Pasen ooit gezien.   

Ik vroeg me af of als je ‘s nachts camera’s had opgehangen rond het graf waarin 

de gestorven Heer was neergelegd, je dan wel iets zou zien van de verrijzenis. 

 

Terwijl ik me die vraag stelde, wist ik dat het antwoord ‘neen’ moet zijn. 

De verrijzenis van Jezus is geen gebeurtenis die plaatsvindt in de tijd en in de 

ruimte waarin wij leven. De verrijzenis van Jezus is niet een feit dat ooit in het 

verleden gebeurde en waar wij vandaag nog over praten zoals we over 

historische personen praten. Verrijzenis is ook niet eenmalige gebeurtenis.   

 



Verrijzenis is wel een gebeuren. Een gebeuren waarin je de gestorven Jezus als 

de Levende Heer ontmoet.  Hij komt vanuit de wereld van God naar ons toe. 

God heeft Jezus doen opstaan. Jezus geeft zich te zien aan mensen die in Hem 

geloven. Vanuit dat geloof getuigen wij dat de Verrezen Christus het begin is 

van de nieuwe wereld. De verrijzenis zelf  is onvoorstelbare Geheim van God.  

 

Verrijzenis als gebeuren is Jezus ontmoeten als de levende Heer die ons de weg 

naar een nieuwe levenswijze wijst.  Het is óns geloof dat de Verrezen Jezus ons 

ongedacht nieuwe toekomst geeft.  Ik geef toe dat dat moeilijk is om het te 

begrijpen. Maar in de verbeelding van kunstenaars kun je het zien.  

 

Op hele mooie schilderijen – geen foto ‘s!  - zie je Jezus als de Verrezen Heer 

uit het graf opstaan. Hij staat dan in het volle licht van een nieuwe dag.  

Een stralende dag die zich over de hele aarde uitbreidt.  

Hij staat op uit het graf als overwinnaar van dood.  

Hij straalt van nieuwe levenskracht, van levenslust, van nieuw leven.   

Die kunstenaars beseffen heel goed dat ze niet een gebeurtenis afbeelden, 

maar wèl een verbeelding van een gebeuren. Kijk maar, schilderen ze:  

Het leven is sterker dan de dood. Het licht verdrijft de duisternis.  

Haat en geweld worden overwonnen door liefde.  

Die schilderijen roepen op ons op om die verbeelding van de nieuwe 

werkelijkheid te beleven in ons leven van alledag. Ook vandaag.  

 

Kun je in de wereld vandaag wel Pasen vieren? Deze vraag komt in deze 

chaotische tijd naar boven.  Al dat zinloze bloed vergieten, al die wrede moord 

op bevolkingen, al die geldverslindende wapenwedloop, al dat machtsmisbruik 

en rechteloosheid.  Kun je wel Pasen vieren?  



Ik geloof dat we juist nú het Paasfeest moeten vieren.  

In de wereld waarin zoveel dodelijk geweld heerst, móet toch de boodschap 

blijven klinken dat deze wrede en onzinnige dood niet het laatste woord heeft.  

Juist nu moeten wij als mensen van Pasen de hoop levende houden  

dat er een nieuw begin is; dat Jezus ons voorgaat naar een nieuwe wereld als 

overwinnaar op de dood.  De dood wij elkaar zo nutteloos aan doen. 

 

Verrijzenis gebeurt vandaag als wij de Verrezen Christus toe laten in ons hart  

als de Levende Heer die ons aanspreekt, die ons zijn vriendschap aanbiedt,  

die met ons door het leven wil gaan.     

Zo is Jezus de nog steeds verrijzende Christus in ons leven. 

In ons geloof; in ons getuigen; in onze daadkrachtige liefde.  

 

Als je aan jonge ouders vraagt waarom ze hun kindje willen laten dopen dan is 

het antwoord vaak: We willen dat ons kind ergens bij hoort. Ze bedoelen: Bij de 

kerk als gemeenschap waarin het levensverhaal van Jezus wordt voorgezet.  

Het getuigenis van de kerkgemeenschap dat Jezus de Levende werkzaam is ons 

leven, heeft onze samenleving harder nodig dan ooit. 

Geloof en kerk zijn niet meer vanzelfsprekend zoals – pakweg - vijftig geleden.  

Je moet er echt zelf voor kiezen en het áán durven om voor je geloof in Jezus 

uit te komen.  

In iedere geloofsbelijdenis, belijden we het geloof van ons doopsel.  

Wij die het leven van de Verrezen Christus uit dragen zijn het zout en het licht 

van onze samenleving. De wereld heeft Paasmensen nodig. Meer dan ooit.  

Ter herinnering aan ons doopsel waardoor U voor Christus kiest en waardoor 

Christus in ons leeft, wordt u straks met het doopwater dat deze nacht gewijd 



is besprenkeld. De levende herinnering aan het doopsel maakt ons Pasen Zalig. 

Van harte een zalig Paasfeest. 

 

Pastor Tom Buitendijk o.carm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


